
Tutti, tutti, tutti 

Tijdens de Wereldjongerendagen vorig jaar richtte paus Franciscus zich met deze drie woorden 
tot alle verzamelde jongeren. Het waren er zo’n 1 ½ miljoen bij elkaar, van over heel de wereld.  

“Tutti, tutti, tutti”. Deze woorden betekenen “allen, allen, allen”. Het is de kern van de 
boodschap, die onze paus telkens weer uitdraagt: dat wij ons allen welkom mogen voelen bij 
Jezus. 

Deze oprechte en warme wens bespeur ik ook in een glas-in-loodraam, dat ik onlangs mocht 
zien bij een zeer betrokken parochiane. Het is een cadeau voor haar verjaardag, die nog volgen 
zal. Van dit geschenk kan zij nu al genieten. In dit glas-in-loodraam staat Christus afgebeeld, 
terwijl uit zijn Heilig Hart twee stromen water vloeien: het water van onze doop, die ons verbindt 
met God; en ook de stroom van Zijn vergevende liefde, waardoor wij in Zijn genade worden 
hersteld. 

Van deze parochiane, die dit prachtige geschenk van haar kinderen mocht ontvangen, hoorde ik, 
dat zij in deze afbeelding van Christus Zijn uitnodiging ziet aan ons allen om naar Hem toe te 
komen. Zijn liefhebbende hart klopt voor ons allen: eens mogen wij allen bij Hem binnenkomen: 
‘tutti, tutti, tutti’. 

Deze prachtige afbeelding van Christus doet ook mijn hart sneller kloppen. Zelf hoor ik ook een 
prachtig lied meeklinken, psalm 122, waarin wordt gezongen: “Hoe verblijd was ik, toen zij mij 
zeiden: ‘wij gaan op naar het huis van de Heer.” 

Wat zou het toch mooi zijn, als wij uit alle windstreken zouden kunnen optrekken naar het huis 
van de Heer. Welk een droom zou in vervulling gaan, als uit oost, noord, zuid en west, allen zich 
eensgezind zouden begeven naar het paradijs, dat God zelf ons beloofd heeft. 

Een ‘visioen’ hiervan heb ik wel eens gezien, toen ik – lang geleden - voor het eerst in Lourdes 
was: zoveel pelgrims uit zoveel verschillende landen, had ik nog nooit bij elkaar gezien! Voor mij 
was deze ervaring, een openbaring. Er ging een nieuwe wereld voor me open! 

Levend in de weerbarstige werkelijkheid van deze wereld, laat ik me graag inspireren door deze 
afbeelding van de Gekruisigde en Verrezen Christus. Van harte hoop ik, dat Hij U en mij mag 
blijven wenken.  Tutti, tutti, tutti. 

                                    Pastoor André Monninkhof 

 


